
in weiland

in weiland
ben ik thuis
wijds en ruim als horizon 
langs lange lijnen in de verte
krijgt mijn denken vorm

in weiland
kan ik aarden
gaan wortels diep de bodem in
waar lucht voeding leven is
waar leven geven nemen is
en schimmels ons verbinden

in weiland
wordt gewerkt
gezweet gepompt gezaaid
gemolken gedregd gemaaid
opdat dit land dat ooit hoog nat was
groen kan blijven wild van gras

in weiland
ben ik tijd
seizoenen die als ademhaling 
door dit landschap gaan
in winter kijk ik kaal en ver 
in zomer hoog en vol van leven en geluid

in weiland 
wil ik rusten
in diepe lagen vochtig veen
waar ik afgeschermd door water
voorbehouden ben voor later
tot een nieuw begin

in weiland
ga ik voort
stap ik stap voor stap
in sporen van wie voor mij gingen
spoor van mensen planten dieren dingen
achterwaarts de toekomst in

in weiland
ben ik vrij
door eindeloze lucht te waaien
laag in scheervlucht neer te dalen
en in het veld mijn nest te maken



Wij.land staat voor een biodivers en 
veerkrachtig landschap dat we met trots 
kunnen doorgeven aan de volgende generatie.
 
Dit gedicht met bijhorende illustratie is een 
ode aan het Veenweidelandschap. Het is 
gemaakt in opdracht van Wij.land door Laura 
Mentink. We geven het cadeau. Aan jou.

Dit landschap maken we met z’n allen. We 
delen het met elkaar. Geef het gedicht vooral 
door, laat het slingeren in de trein of verstop 
het in een biebboek.

Nieuwsgierig naar wie Wij.land is?
Ga naar www.wij.land


